
Lancering van het 
vernieuwde opvoedingsproject

Don Bosco Hechtel

De weg naar de lancering van het vernieuwde opvoedingsproject op de
pedagogische studiedag. ‘Kadoosje’ is geboren en volg zijn groei tot aan zijn
doop.

samen

DON BOSCO

zijn plaats

geven



Aankondiging van de geboorte van het opvoedingsproject  

 

  



Tussentijdse teasers 

  



 

Prikkels via de weekinfo 

 

Verduidelijking voor in de weekinfo 

 

Op 16 september ontvingen jullie enkele leuke foto’s van Kadoosje, intussen al meer dan 1 maand jong. Zijn (Salesiaanse) familie wist ons te zeggen dat hij 

het goed stelt en ernaar uitkijkt jullie binnenkort te mogen ontmoeten. Hopelijk lukt dat op maandag 30 november!? 

Kadoosje groeit intussen als kool en hoopt tegen dan op te duiken als een volwaardig, vernieuwd opvoedingsproject: ‘Opvoeden met Don Bosco als gids en 

tochtgenoot’.  

Bij deze licht Kadoosje al een tipje van de sluier (van zijn koets) over zijn ware gedaante als opvoedingsproject: 

 

 En dan als gedachte vermeld, zoals elke weekinfo afgesloten wordt 

 

‘Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen,’ zegt een Afrikaans spreekwoord (Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot p. 11) 

 

 

 


